
Stilte retraite: In het Hart van het Leven 
– Zomerretraite

Deel I van zondag 29 juli tot vrijdag 3 augustus 2012
Deel II van vrijdag 3 augustus tot woensdag 8 augustus 

2012 in Rosario België 
Open avond: 13 juni 2012

o.l.v. Chris Kersten en assistent Guri de Blok

Stilte is balsem voor je ziel
Eigenlijk weten we allemaal hoe helend stilte kan zijn. Deze retraite is 
bedoeld om je het geschenk van stilte, rust een eenvoud te laten ervaren. 
We  bieden  je  een  mogelijkheid  om helemaal  bij  jezelf  te  komen,  om 
afscheid te nemen van de complexiteit en om je toevlucht te nemen tot de 
eenvoud. We kiezen voor rust en toewijding als krachtige balsem voor de 
ziel. 



We  zijn  erg  blij  dat  we  nu  enkele  keren  per  jaar  als  Centrum 
Zijnsoriëntatie een stilteretraite kunnen aanbieden en we doen dat ook 
heel  graag.  We  hebben  tot  op  heden  unaniem  enthousiaste  reacties 
gekregen.  De resultaten  zijn  ook voor  ons zelf  onverwacht  positief  en 
indrukwekkend.  Ze  blijken  tot  onze  verrassing  los  te  staan  van  de 
ervaring met meditatie. Mindfulness blijkt iedereen gegeven en iedereen 
even zeer goed te doen.

Stilte in een groep is helend voor je hart
Het is heel bijzonder om in stilte in een groep te zijn en het samenzijn te 
beleven gedurende allerlei gezamenlijke activiteiten in stilte. Verrassend is 
het hoeveel contact en verbinding er ervaren kan worden juist wanneer je 
niet met elkaar praat. Dat vormt voor iedereen een leerzame ervaring. 
Veel  mensen  gaan  merken  in  een  stilteretraite  dat  contact  zonder 
woorden tot meer verbinding leidt dan contact met woorden. 
Vooral ook voor stellen of goede 
vrienden  blijkt  een  stilteretraite 
een buitengewoon en verrassend 
effect  te  hebben.  Een 
stilteretraite  heeft  een 
zuiverende,  verlichtende  en 
bevrijdende  werking.  Een 
stilteretraite  helpt  om  eventueel 
aan elkaar opgelopen (oude) pijn 
weg te doen smelten en op een 
frisse  manier  de  liefde  te  laten 
opbloeien.

Bedding door structuur
We  hanteren  deze  week  een  vast,  vriendelijk  schema.  Dat  vormt  de 
bedding  voor  de  activiteiten  en  helpt  je  de  smaak  van  eenvoud  te 
proeven.  Zitmeditatie  zal  afgewisseld  worden  met  loopmeditatie.  Het 
lichaamswerk en bijvoorbeeld de kwaliteit van de biologische voeding doet 
zo’n week ook voelen als een geschenk aan je fysieke gezondheid. We 
maken gebruik van muziekmeditatie en van bewustzijnsoefeningen. Er zal 
gelegenheid zijn voor korte individuele sessies, waarin dat wat geraakt 
wordt, bespreekbaar is met de leiding. Er is regelmatig gedurende de dag 
de nodige persoonlijke tijd. De landelijke omgeving is erg geschikt voor 
wandelingen en bied je de mogelijkheid om de heilzame werking van de 
natuur te ervaren. Het programma is evenzeer geschikt voor mensen met 
veel  als  voor  mensen  met  weinig  ervaring  met  meditatie  of  met 
stilteretraites.  Waar  nodig  wordt  aan  het  begin  of  tijdens  de  retraite 



meditatie-instructie gegeven.

Ruimte voor bezinning
Met deze week bied je jezelf ook ruimte voor bezinning. Wanneer je tot 
rust  komt  ontstaat  als  vanzelf  ruimte  voor  creativiteit  en  nieuwe 
perspectieven op je leven. Dat is sowieso voor iedereen van belang, maar 
is  zeker  behulpzaam  als  er  belangrijke  kwesties  op  je  pad  zijn,  zijn 
geweest  of  gaan  komen.  Door  een  retraite  ga  je  weer  beseffen  wat 
werkelijk betekenis voor je heeft en waar het je écht om gaat. Door het 
stof van de dagelijkse drukte en opwinding te laten neerdalen, komt dat 
wat essentieel is, vanzelf meer in beeld en kan weer gaan schitteren.

Inspirerende locatie
We  verblijven  deze  week  in  het 
voormalige  klooster  Rosario  in  het 
plaatsje Bever in de buurt van Brussel. 
Het  klooster  werd  geheel  verbouwd 
met  veel  respect  voor  zijn  spirituele 
wortels en voor de omgeving. Je raakt 
onder  de  indruk  van  de  liefde,  het 
bewustzijn  en  het  vernuft,  waarmee 
allerlei  ecologische  principes  zijn 
toegepast.  Het  klooster  beschikt  over 
een  mooie  tuin,  uitstekend  geschikt 
voor  lichaamswerk  en  eventuele 
loopmeditaties.  Er  is  een  uitgebreide 
spirituele  bibliotheek,  waar  het  goed 
toeven is. 
Rosario  is  in  deze  periode  helemaal 
beschikbaar  voor  ons.  Het  is  een 
prachtige,  inspirerende  locatie  die  bij 
uitstek geschikt is voor een retraite als 
deze.  Het  enige  wat  je  hoort  zijn  de 
lokale kerkklokken af en toe, de kippen 
en  vooral  de  hanen  van  de  buren, 
eventueel de wind, misschien de regen 
en het toch rustgevende gekletter van 
de potten en pannen van de kok in de 
keuken.
Rosario  is  bekend  om  zijn  sacrale 
muziek bijeenkomsten. En ook door de 
sacrale muziek zullen we ons in ons programma laten inspireren. 
Verder zal er gedurende deze retraite weer heel gezond en met veel liefde 



door Rosario voor ons worden gekookt. Hiermee bied deze retraite je de 
kans om jezelf in vele opzichten -zowel je hart als je ziel, je geest en je 
lichaam- goed te doen. 

Trainer

Chris Kersten

Chris  Kersten  is  een  gepassioneerd 
psycholoog  en  zijnsgeoriënteerd 
begeleider. Van jongs af aan heeft hij 
al  een  grote  interesse  voor 
psychologie  en  voor  spirituele  en 
religieuze tradities zoals Christendom, 
Zen,  Tibetaans  Boeddhisme, 
Soefisme,  Yoga  en  Advaita.  De 

diverse vormen van gebed, zang, meditatie, visualisatie en rituele 
gebaren die in deze tradities zijn ontwikkeld beschouwt hij als zeer 
behulpzame vormen van zelfbegeleiding. Chris heeft vele jaren in 
allerlei  leidinggevenden functies in het bedrijfsleven gewerkt voor 
hij in 1997 het Centrum Zijnsoriëntatie in Utrecht heeft opgericht. 
Het  Centrum  is  uniek  in  de  manier  waarop  diepzinnigheid  met 
pragmatisme wordt gecombineerd.

Assistent

Guri de Blok 

“Begin  jaren  90  ben  ik  gestart  met 
Zijnsgeoriënteerde  training.  Na  een driejarig  reis 
door  Azië,  waarin  ik  mijn  spiritueel  leraar  Sri 
Poonjaji  heb  ontmoet,  ben  ik  gestart  met  het 
bedrijf  Presence.  Hierin  ben  ik  als  commercieel 
directeur actief met Werving, Selectie, Training en 
Coaching. Vanuit die rol ben ik betrokken geweest 
bij  het  begeleiden  van  honderden  mensen  naar 
nieuwe banen en in hun ontwikkeling. Passie: de 
zoektocht naar ‘de waarheid’. Het begrijpen van de 

natuur, van de mens in de wereld. Ontdekt: de probleemloosheid van Zijn 
die zich verhult achter de ideeën van Zijn. De oneindige uitnodiging van 
Zijn  om zich elk moment opnieuw te laten ont-dekken,  zonder iets te 



doen.”  

Praktische Zaken

Data
Deel I: aankomst zondag avond 29 juli 2012 
tussen 17.00 en 18.00 uur. Vertrek vrijdag  3 
augustus na de lunch. 
Deel II: aankomst vrijdag avond 3 augustus 
2012  tussen  17:00  en  18:00.  Vertrek 
woensdag 8 augustus na de lunch.

Open Avond
De kostenloze informatieavond om meer aan 
de weet te komen over deze stilteretraite is 
op 13 juni 2012 om 19.30 uur. Graaf vooraf 
aanmelden.

Locatie
Rosario, Poreel 10a, 1547 Bever België. Zie ook www.rosario.be. 

Kosten
Voor  particulieren  €685,-  en  voor  bedrijven €995,-  dit  is  inclusief  alle 
maaltijden, verblijf, begeleiding enz. 
Rosario beschikt vooral over meerpersoons kamers, waarin je overigens 
toch  over  redelijk  wat  privacy  beschikt.  Het  aantal  kamers  is  echter 
beperkt, waarom we voor mensen die een kamer voor zich alleen nodig 
hebben een toeslag van 150 euro moeten vragen.

Informatie en aanmelden
Bij  het  secretariaat  van  Centrum  Zijnsoriëntatie,  bereikbaar  op  030 
2621487 of via  centrum@zijn.nu. Informatie over het Centrum en Chris 
Kersten vind je op www.zijn.nu. 

http://www.rosario.be/
http://www.zijn.nu/
mailto:centrum@zijn.nu

